
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb nooit gedacht dat het zo ver zou komen dat u nu 

de vierhonderdste Hersenspinsel gaat lezen. 

Ooit opgezet als vulling voor de website van KBO 

Goes is het uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel in 

het functioneren van – nu – de Seniorenvereniging 

Goes. En alleen de verandering van de naam van KBO 

in SVG geeft al aan dat er veel veranderd is in de tijd 

dat het eerste Hersenspinsel geproduceerd werd. Ik 

wilde het eerste Hersenspinsel nog eens teruglezen, 

maar dat ging niet door een één of andere storing in het 

machinale schrijfapparaat. Omdat ik het geschrevene 

echter ook op papier heb staan, heb ik het helemaal 

opnieuw uitgetypt, van een nieuwe afbeelding voor-

ziening en op de eerste plaats gezet.  

 

Heb ik die Hersenspinsels allemaal zelf geschreven? 

Nee, ik heb daar in het begin nog enkele helpers voor 

gehad. Zo heeft wijlen Herman Heupperman voor 24 

spinsels de stof geleverd en Ad Boertje schreef er twee 

en toen was de inkt op. Dat laatste denk ik maar. De 

Hersenspinsels zijn altijd van één of meerdere 

illustraties voorzien. Eerst deed ik dat in eigen persoon, 

maar, als ik het goed heb uitgekiend, was Johannes 

vanaf nummer 290 de illustrator. En dat is hij nu nog. 

Ook bij andere edities van de voormalig Zeeuwse KBO 

is hij betrokken, zoals Wij Zêêuwen. 

 

In de eerste jaren lagen de onderwerpen als het ware 

voor het oprapen. Dat is nu nog wel het geval, maar we 

kunnen toch niet om de paar maanden alweer met een 

klimaat-, vergroenings- of milieuonderwerp komen. 

Dat geeft dan alleen maar ergernis en op den duur zou 

je steeds maar in herhalingen vallen. Ofwel je loopt dan 

het gevaar dat je gaat drammen. Dan heb je kans dat 

jou hetzelfde overkomt als wat de bekende Hersen-

spinselliast Simon Roosendaal in Elsevier Weekblad 

schreef: “En toen schoot het in mijn rug door het 

gedram van Greenpeace en co”.  

Nu heb ik over dat hele milieugedoe ook wel een 

mening. En daardoor zou het ook in mijn rug kunnen 

schieten, maar daar ga ik nu mijn gedachten niet op u 

loslaten. Daar zal ik later mijn gedachten op u over 

loslaten.  

 

Nu is het feest en dan wil je je gasten ook in betrekken. 

Als u bij een onderwerp waarover u met anderen over 

praat denkt daar kan Augustinus misschien eens 

aandacht aan besteden, aarzel dan niet en mail u wat u  

 

kwijt wil naar aug.kok@planet.nl . Het moet het liefst 

wel een onderwerp zijn waar ook plaats is voor humor 

en luchtigheid. Het leven wordt ons is tegenwoordig al 

ingewikkeld genoeg gemaakt door echte of vermeende 

specialisten op allerlei terreinen van het leven. En 

daarvan kan het ook al in je rug schieten. Wat er dan 

precies in je rug schiet, is niet bekend. Daar doet de 

wetenschap als jaren en eeuwen onderzoek naar. 

Wellicht dat eens of ooit het verlossende woord 

daarover valt, maar daar heb ik wel een zwaar hoofd in. 

 

 
 

Laten ik daarom dit jubileum afsluiten met een 

heildonk op het verleden en op de toekomst. Want zelfs 

wij ouderen hebben nog een toekomst.  

 

En mijn ‘schrijversnaam?’ Wel dat is gewoon mijn 

doopnaam en die betekent in het Nederlands vertaald 

“De Wijze”. Of dat inderdaad het geval is, laat ik graag 

aan u en de geleerden over. 

 

Augustinus 
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De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes 

en verschijnt digitaal 2 x per maand 

 


