
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachten … het is een woord dat moeilijk te omschrijven is. 

Het is een woord dat in behoorlijk wat gedaanten tot ons 

komt. We hoeven immers niet alleen te wachten, maar we 

kunnen ook iets verwachten (bijv. belastingverlaging). Maar 

of die er ook komt, moeten we toch weer maar afwachten. 

En dat afwachten doen we dan weer doordat we iemand 

opwachten, die ons dat goede nieuws komt brengen. En dan 

hebben we het alleen nog maar over het werkwoord 

wachten.  

 

 
 

Want we kunnen dat woord wachten immers ook 

combineren met andere woorden zoals we hier verder in 

deze regel kunnen constateren: dijkwachten - dodenwachten 

- landwachten – edelwachten – lijfwachten – erewachten - 

schildwachten – stadswachten – nachtwachten – schapen-

wachten   en nog veel meer andere combinaties. Voor het 

laatstgenoemde woord kunnen we ook het woord herders 

gebruiken. En wachten kan ook lang duren.  

Dan hebben we het over enorme wachtrijen en uren- lang 

wachten op bijvoorbeeld een trein die te laat komt. Dan is 

het zelfs mogelijk dat je moet wachten tot je een ons weegt.  

 

En wie heeft er nou ooit verwacht dat de naam KBO Goes 

zou verdwijnen om plaats te maken voor Seniorenvereni-

ging Goes? 

 

Ik moest lang wachten voor ik dit spinsel over wachten kon 

voortzetten. Wij verwachtten namelijk een deel(tje) van de 

kinderschaar die hun opwachting kwamen maken. Dan is 

het natuurlijk logisch dat je die niet laat wachten omdat je 

zo nodig moet spinselen over het woord wachten. Want dat 

kan best wel wachten totdat dit deel van de kinderschaar 

weer naar hun eigen woonsteden zijn vertrokken om hun 

dagelijkse bezigheden weer aan te vatten.  

 

 

 

Het is tenminste gebruikelijk dat ieder weer naar zijn 

haardstede terugkeert omdat zij of zij of beide daar verwacht 

worden om hun  

plaats in de lokale maatschappij weer in te nemen. Zij 

worden daar gewoonweg verwacht en dat kun je niet 

ontlopen. Je kunt uw plaats in de maatschappij nu eenmaal 

moeilijk ontlopen, omdat er medemensen zijn die wachten 

op zaken waar u mede de hand in hebt en misschien voor 

hen wel van levensbelang zijn. Daar kun en mag je niet te 

lang mee wachten. 

 

 
 

Heel belangrijk zijn de wachtpersonen. De mensen die 

ambten vervullen waarbij het woord ---wacht belangrijk is. 

Ik zal die woorden nog eens herhalen: dijkwachten - 

dodenwachten - landwachten – edelwachten – lijfwachten – 

erewachten - schildwachten – stadswachten – nachtwachten 

– schapenwachten   en dus nog veel meer andere combina-

ties. Zo kan de heer W.A. van Buuren niet zonder lijf-wach-

ten en bij bijzondere gelegenheden ook niet zonder ere-

wachten. En een militaire kazerne en zijn bevolking kan  

niet zonder schildwachten. En wat zouden de burgerlijke 

overheden moeten doen als er geen stadswachten zouden 

zijn. Het verkeer zou bijvoorbeeld flink spaak lopen, 

waardoor er weer lange wachtrijen auto’s ontstaan, waarvan 

de bestuurders maar moeten afwachten wanneer ze hun weg 

kunnen vervolgen. 

 

Er bestaat zelfs een lied over “wachten”. Het is geschreven 

door Fons Jansen. Een cabaretier op late leeftijd, die in de 

jaren dat ik vol smart wachtte op het ogenblik dat ik de 

militaire dienst mocht verlaten, redacteur was van het blad 

G 3. Een blad speciaal bestemd voor roomse dienstplichtige 

militairen in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.  

 

De bedoeling van dat blad was om die fillers op het juiste 

RK-levenspad te houden. Die tijd nog wel kennende denk ik  
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De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor Senioren Vereniging Goes 

en verschijnt digitaal 2 x per maand 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat dat toch wel aardig gelukt is. Want toen verwachtten de 

ouders (nog) niet dat de aan hen vertrouwde zonen van dit 

levenspad af zouden geraken.  

 

Daarom tot besluit de complete tijd van dit lied en wel in de 

taal van die jaren 1959 – 1960 en zo meer. En waar Fons 

Jansen zijn voornaamste dagelijkse bezigheid niet verloo-

chende. 

 
Wacht op de theologen 

 

En evenzo sprak de dominee 

 

Wachten, wachten 

Wachten op de synode 

Node, node 

Node op de synode 

 

Wachten, wachten 

Op de kerkebesturen 

Uren, uren 

Op de kerkebesturen 

 

En heeft u levenslang gewacht 

Dan wacht daarna uw nageslacht 

 

Wachten, wachten 

Op de theologen 

Logen, logen 

Theologen logen 

 

Wachten, wachten 

Op het moderamen 

Amen, amen 

Op het moderamen amen 

 

Maar wat wij wel al samen magge 

Samen lachen 

 

(Tekst: Fons Jansen.) 

 

En ik wens u als slot van dit spinsel een verwachtingsvolle 

toekomst, wat je weet nooit wat de toekomst ons brengen 

zal. Dat is gewoon een kwestie van afwachten. 

 

Augustinus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


