
 

 

 

 

 

 

 

 

  
“De tijd gaat snel, gebruik haar wel”. Dit spreekwoord 

wordt vaak gebruikt om het mensdom aan te sporen 

zijn of haar tijd goed en nuttig te besteden. Daarmee 

worden heel veel gebeurtenissen en activiteiten be-

doeld die nog maar sinds kort in het leven van onze 

burgers een belangrijke rol spelen.   

 
Omdat velen de indruk hebben dat we tijd te kort 

komen om die goed te besteden worden we aan-

gespoord om dat toch vooral te doen. Vaak gaat dat dan 

ten koste van reeds lang bestaande gebeurtenissen, 

organisaties en bestuursactiviteiten. Ook al voldoen ze 

nog steeds aan de intenties waarvoor ze in het leven 

zijn geroepen en de reglementen die daarvoor bestaan, 

toch zijn er allerlei “vlotte lieden” die vinden dat die 

activiteiten en organisaties “niet meer van deze tijd 

zijn”! Hoe ze tot die gedachte komen? Joost, ook die 

van Ollie B. Bommel, mag het weten, maar het zijn 

vaak lieden die denken dat ze “de wijsheid in pacht 

hebben” en daardoor weten dat iets “niet meer van deze 

tijd is”. 

 

Maar wat moet je eigenlijk onder “niet meer van deze 

tijd zijn” verstaan? Het is een uitdrukking die voor 

allerlei soorten uitleg vatbaar is. Hoe ver reikt eigenlijk 

“deze tijd”? Een paar weken terug of een paar maanden 

of enkele jaren? En waar gaat het eigenlijk over? Gaat 

het over gewoonten die het leven aangenaam maken of 

voor voorschriften en regels die we “achterhaald” 

vinden en ons het leven minder aangenaam maken?  

 

 
 

Daar kunnen we een “hele boom” over opzetten. 

Ofwel,,,,,,,,,,, daar kun je een tijd over “ouwe betten” 

om het netjes te houden. Niet meer van deze tijd. Het 

is nogal wat als je beweert dat iets of iemand of een 

gewoonte “niet meer van deze tijd is”! En wie maakt er 

eigenlijk uit of iets niet meer van deze tijd is? Allerlei 

activistische figuren die denken dat ze “wijsheid in 

pacht hebben” of mensen die heel wat gestudeerd 

hebben en nu van mening zijn dat er hele boel “anders” 

moet dan nu het geval is. Die er dus vast van overtuigd 

zijn dat iets “niet meer van deze tijd” is.  

 

Tijd is echter rekbaar. Tijd kan een hele lange periode 

zijn, maar ook wel een “korte piene”, om het op zun 

Zeeuws te zeggen, duren en dan weer voorbij zijn. 

Want veel “nieuwigheden’ kun je vaak ook ‘vluchtig-

heden’ noemen. Ze duren maar een korte tijd en dan is 

het weer over. Daar heb dan slechts een “korte piene” 

van gehad.  

Laat ik er maar mee ophouden. Het hele dichten van 

deze bijdrage heeft maar een korte piene geduurd en is 

misschien ook “niet van deze tied”. Maar dat laat ik 

graag aan u zelf over. Ik wens u wel een “zonnige 

zomer”. En die wens is van alle tijden. 

 

Augustinus 
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